
De laatste Vlaamse Ijslandvaarders 
 

 

Figuur 1: de vloot van de Vlaamse IJslandvaarders ligt voor anker in de Groenlandse wateren. 

 
 
       o Grondig groene zee, 

       ‘k ben visschende op de baren  

        van uwe oneindigheid 

         Guido Gezelle 

 

We dronken een laatste slok vuurwater uit Wambrechies  

en een kom hete cichoreikoffie en verlieten met een snok  

onze dorpen voor maanden en maanden  

en die grauwe deinende vlakte van de Noordzee  

waar ooit op de bodem mammoeten graasden. 

  

Vanuit de havens van Nieuwpoort, Duinkerke of Grevelingen  

voeren wij op zwaar stampende en stinkende vissersboten  

naar die visrijke groene gronden.  

 

Onder de poolcirkel op de woelige Groenlandzee 

ter hoogte van de afgrondelijke diepten    

ver, zeer ver, verwijderd van onze wachtende moeders 

en bolronde of graatmagere vrouwen  



in het vredige Adinkerke, Lombardsijde of Raversijde.    

   

 

Hendrik Carette  

 

 

 

 

 
 


